
Nationale NachtvlinderNachtactiviteit 

 

Het is nacht - midden in de nacht - en we zien enthousiaste kinderen, tieners, volwassenen en 

vlinders - heel veel vlinders - en meer gevleugelde insecten. Na een tropisch hete dag, de 9-de 

juli 2010, breekt een uniek gunstige Nationale NachtvlinderNacht aan.  

Voor de Noordwest Veluwe is ook de locatie van Natuurmonumenten bijzonder met een stek 

ergens op het mooie landgoed Oldenaller. Vaag zijn de contouren van het kasteel met een enkel 

verlicht raam zichtbaar, wat iets spookachtigs geeft.  

 

In den beginne laat de reigerkolonie van zich horen met zoiets van: nachtbrakers wegwezen. Het 

helpt niet, we blijven, spiedend naar de landingsbaan voor de nachtvlinders op het verticaal strak 

gespannen witte laken verlicht door een speciale vlinderlamp. Rondom zijn bomen voorzien van 

een likje smeersel samengesteld uit zoetstoffen met een snufje alcohol zodat onze 

vlindervriendjes rustig nasmullend gespot kunnen worden. Bedankt Martin (Scheper) en Harm 

(Werners), logistiek is alles prima voor elkaar; nu 'de buit' nog incasseren. 

 

Met 25 luitjes van jong tot oud is het ontdekken, voorzichtig in potjes doen en na determinatie 

uiteraard snel weer loslaten, fotograferen, beschrijven, kortom genieten. De vurige deelname van 

de jongeren, aangemoedigd door betrokken ouders en ouderen, is aanstekelijk en 

hartverwarmend. Er worden wel 80 (!) soorten genoteerd, waaronder de wapendrager, grote en 

kleine zomervlinder, porseleinvlinder, puntige zoomspanner, herculesje, vliervlinder, peper- en 

zoutvlinder, eekhoorn, kortzuiger en ligusterpijlstaart.  

 

De diehards blijven tot in de vroege uurtjes als de klokke drie uur slaat.  

De gedrevenheid van de jongelui doet hopen dat ook in de toekomst de natuur beter wordt 

gekend en erkend, ervan wordt genoten en al doende ook wordt beschermd.  
Marjolein Pijl  

   
Jong en oud genoot ook van deze ligusterpijlstaart, één van onze grootste nachtvlindersoorten (foto's: Tjalling van der Meer) 

 


